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Dicht by deze langnekken tijdens de gamedrive
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Verwendag in Beekse Bergen

Stichting de Lotgenoten uit Gilze gaat elk jaar de Mont-Ventoux beklimmen, met als doel zoveel
mogelijk geld op te halen voor de organisatie van een verwendag in de Safaripark de Beekse Bergen.
Dit organiseren zij samen met Instituut Verbeeten. Stichting Verbeeten Challenge en Stichting
Zorgsaam voor Jeugd hebben daarnaast ook een grote bijdrage geleverd aan de financiering van dit
mooie event.

Dieze verwendag is speciaal voor gezinnen met kinderen in de leeftijd tussen 0-18 jaar waarvan een van de
ouders getroffen is door kanker. Even een dag zonder zorgen en alleen maar genieten: "Na een lange periode
van voorbereiding was het dan zover op zaterdag 25 mei. 59 gezinnen meldden zich in het Event Center waar
de kinderen werden entvangen door Djambo (de mascotte van de Beekse Bergen) en dat was natuurlijk
meteen een geweldige binnenkomer. Bij binnenkomst kregen alle deelnemers een polsbandje en een goed
gevulde rugzak met wat lekkers en consumptiebonnen. Ma een openingswoord door Instituut Verbeeten kon
de verwendag beginnen. De safaribussen brachten alle deelnemers naar de ingang van het park waama
iedereen op eigen gelegenheid en in eigen tempo door het safaripark kon gaan lopen of met de wandel-
boot- of bus safan mee kon."



Verhalen

Zomaar een paar verhalen van een aantal deelnemers: "De dochter van een deelnemer heeft haar moeder
aangemeld voor deze verwendag. Haar moeder heeft borstkanker en heeft het zwaar gehad met alle
behandelingen. Ze vond dat haar moeder wel zo'n dag verdiende., Een andere deelnemer vindt het fantastisch
dat zoiets voor het hele gezin georganiseerd wordt, Even de aandacht naar de kinderen want ik ben ziek maar
het hele gezin lijdt eronder. Vandaag even ontspannen en nergens aan denken. De dochter van een andere
familie kwam via school in contact met stichting Kasam (kanker samen). Deze stichting leert kinderen op een
speelse manier omgaan met kanker. Zo kwamen ze in contact met Stichting de Lotgenoten. Moeder heeft
uitgezaaide kanker en is ongeneeslijk ziek en vond het fijn om deze dag samen met haar gezin mee te maken.
Ze vond het een mooie, goed verzorgde dag.”

Kijkje achter de schermen

De deelnemers kregen een uniek kijkje achter de schermen tijdens een rondleiding met een ranger, in de
nijlpaardenstal: "Dit was exclusief voor de deelnemers aan deze verwendaq. Daarnaast was het mogelijk voor
de deelnemers om een gamedrive te maken met een ranger. Daar werd dan ook met veel plezier aan
deelgenomen. Zo dicht bij de wilde dieren dat was ook wel een beetje spannend maar een unicke belevenis.
Er waren twee stands van de organisatie in het park aanwezig om de deelnemers te helpen waar dat nodig is.
Rond 16.00 uur kwamen alle deelnemers weer naar het informatiepunt van Stichting de Lotgenaten. Bij de
ingang stond nog een leuke verrassing klaar voor de kinderen. Ze mochten een grote knuffel uitzoeken. Om
half 5 brachten de safaribussen de deelnemers weer terug naar het Event Center en kwam er een einde aan
een fantastische, maar voor velen vermoeiende dag. Als je dan gedurende deze dag zoveel blije gezichten
hebt gezien en de gezinnen ziet genieten dan weet je wat een fantastisch werk deze stichting doet. Matuurlijk
een woord van dank aan alle vrijwilligers van Stichting de Lotgencten en Instituut Verbeeten want met jullie
geweldige inzet en enthousiasme is dit voor alle deelnemers een onvergetelijke dag, een dag zonder zorgen,
geworden.”

Meer weten?

Meer weten over stichting De Lotgenoten? Neem dan eens een kijkje op de website: www.delotgenoten.nl OF
misschien wil je zelf voor dit goede doel wel de Mont-Ventoux gaan beklimmen in oktober. Ook gaat de
stichting weer kerstbomen en andere leuke kerstartikelen verkopen om ook weer volgend jaar zo'n
fantastische verwendag te kunnen crganiseren. Alle informatie over deze activiteiten is te vinden op de
website.



